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NB Zondag 22 december 2024 4e advent  
Vandaag gaat in de dienst ds. G. Olde uit Brandwijk voor.  
Muzikale medewerking wordt verzorgd door Sjaak Kazen. 
 
- Er is vanmorgen Kindernevendienst 
 
Dinsdagavond, Kerstavond gaat ds J. Holtslag voor.  
Liturgie onderaan deze nieuwsbrief 
 
Woensdag, 1e kerstdag gaat ds. E. Egberts uit Rijssen voor.  
Liturgie onderaan deze nieuwsbrief 
 
Zondag 29 december gaat ds G. den Hartogh uit Krimpen a/d IJssel voor. 

 
Liturgie zondag 22 december 2024  
-Welkom en aansteken van 4e Adventskaars en gedichtje              
Nu mag het vierde kaarsje aan. 
Vier lichtjes laten horen: 
nog een paar nachtjes slapen, 
dan wordt het Kind geboren. 
 
-Intochtlied NLB 441: 1 en 3  Hoe zal ik U ontvangen 
 
-Stil gebed, Bemoediging en groet 
 
-Zingen: Psalm 126: 2 en 3  Gij hebt o Heer ons bijgestaan 
 
-Gebed om ontferming 
 
-Lezing van bijbelse richtlijn: Romeinen 12: 9- 21 
 
-Gebed bij de opening van de schriften 
 
-Zingen kinderlied: 
middenin de winternacht - Google Zoeken                                    

De kinderen gaan naar hun kindernevendienst 
 
-Lezingen:  Jes 7: 10- 14    en Luk 1:  39- 56 
 
-Lied: NLB 473   Er is een roos ontloken 
 
-Verkondiging 
de visitatie van rembrandt - Zoeken Afbeeldingen 
De foto wordt getoond als ds. Hierover spreekt. 
 
-Lied: NLB 157 A: 1, 3 en 4  Mijn ziel maakt groot de Heer 
 
-Dankgebed, voorbeden, stil gebed, gezamenlijk uitgesproken ‘Onze Vader’  

MARANATHAKERK 

Giessenburg  

PKN gemeente 

https://www.google.nl/search?q=middenin+de+winternacht#fpstate=ive&vld=cid:e90e91d2,vid:gwhW7jpKkJ0,st:0
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=3IvLrtiY&id=2C112D82BFD62C6DF796AF02F5372AA8242357E7&thid=OIP.3IvLrtiYS0PmMPO9K84ZbQHaJa&mediaurl=https%3a%2f%2fth.bing.com%2fth%2fid%2fR.dc8bcbaed8984b43e630f3bd2bce196d%3frik%3d51cjJKgqN%252fUCrw%26riu%3dhttp%253a%252f%252fgrandearte.net%252fsites%252fdefault%252ffiles%252fimages%252frembrandt-2%252fimage_08.jpg%26ehk%3d6K6LcUqRmZHkHNMtO10wkt0MTvBaWv30WvNL4z8A8JE%253d%26risl%3d%26pid%3dImgRaw%26r%3d0&exph=636&expw=500&q=de+visitatie+van+rembrandt&simid=608023273915833043&FORM=IRPRST&ck=221F3A29B9667247B4C6A8555AA2DE0C&selectedIndex=0&itb=0&idpp=overlayview&ajaxhist=0&ajaxserp=0
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-Collecte toelichting, kinderen komen terug uit de nevendienst. 
 
-Slotlied  Hemelhoog  157: 1, 2 en 4   Wij trekken in een lange stoet 
 
-Wegzending en zegen, gezongen amen. 
 

Collecte 
De opbrengst van de Diaconie collecte is vandaag bestemd voor Stichting Micha Nederland, 
die zich met hart en ziel inzet voor sociale gerechtigheid en duurzaamheid. Stichting Micha 
wil christenen inspireren en mobiliseren om op te komen voor recht en rechtvaardigheid, 
zowel lokaal als wereldwijd. Door middel van educatieve programma's, campagnes en 
samenwerkingsprojecten helpt Stichting Micha gemeenschappen om armoede, onrecht en 
milieuproblemen aan te pakken. Bekend zijn de Micha cursussen die deze stichting 
organiseert. Elke bijdrage, groot of klein, draagt bij aan de missie van Stichting Micha om 
een rechtvaardige wereld dichterbij te brengen. Hartelijk bedankt voor uw bijdrage! Meer 
informatie is te vinden op: michanederland.nl 
 
De tweede collecte is voor de kerk en voor de derde collecte vragen wij uw bijdrage voor het 

Onderhoudsfonds. 

Bloemen  
De bloemen gaan deze zondag met onze hartelijke groeten naar zr. Jannie van de Berg. 
Anneke en Ben Vonk brengen de bloemen weg. 
 
De bloemen van 1e Kerstdag gaan met onze hartelijke felicitaties naar Danielle en Robert 
van Tuijl. 
 
Mededelingen 
-Heilige Doop 
Op Eerste Kerstdag, 25 december a.s., zal de Heilige Doop worden bediend aan Anne van 
Tuijl, zoon van Danielle en Robert van Tuijl. Wij wensen de doopouders een goede dienst 
toe en God's zegen bij de opvoeding van Anne. 
 
OPROEP! Voor de doopdienst willen we graag de mogelijkheid bieden om de jongsten onder 
ons naar de oppas te kunnen brengen. Wie biedt zich aan om deze taak op zich te nemen. 
Je kunt je aanmelden bij de scriba of bij Martien van Tuijl, voorzitter. 
 
-Bedankje 
Graag willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de vele felicitaties ,in welke vorm dan ook 
voor ons 25 jarig huwelijksjubileum. 
Piet en Annie Hoogenboezem 
 
-Kerst 
Niet voor iedereen betekent Kerst gezelligheid en samenzijn. Er is rouw, gemis, 
eenzaamheid en ziekte. Ook binnen onze gemeente.  
Laten we hen niet vergeten, ook niet in ons gebed. 

 
Samen kerstboom versieren 
Vanaf zondag 8 december staat de kerstboom in de kerk. Anders dan 
andere jaren, willen we de kerstboom dit jaar met elkaar versieren. En hij 
hangt al aardig vol. Een zondag heeft u nog de mogelijkheid om een 
kerstbal in de boom te hangen. Samen doen en daarmee onze boom 
maken! 

 
 
 

https://michanederland.nl/
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Liturgisch bloemschikken 
We sluiten met de schikkingen aan op het jaarthema `Als 
nieuw – Leven in het licht` 
We lezen vandaag Lucas 1:39-45; een gezegend kind. Het 
moet wat geweest zijn de ontmoeting van Maria en Elisabet. 
Maria deelt graag haar ervaring met Elisabet. Zij zal haar 
verhaal begrijpen. En tijdens de begroeting gebeurt er iets 
wonderlijks Het kind van Elisabet spring op in haar schoot. 
En Elisabet zingt het uit: Gezegend ben je Maria en ook het 
kind dat je krijgt zal gezegend zijn.  
-schikking 
De ontvangende lijn is weer iets naar boven geschoven, 
weer iets dichter bij het Licht. In de schikking, de 
ontvangende lijn zien we twee amaryllisbollen. De bloem is 
nog diep verborgen in de bol. De twee bollen symboliseren 
Maria en Elisabet.  
 
-meditatieve tekst 
Verborgen leven  
om te ontvangen  
als licht in de wereld  
vol verlangen  
 
Bericht van de Jeugd voor gemeenteleden van 69 jaar en ouder 
Vorige week zondag, 15 december, hebben de 
kinderen van de kindernevendient en de jeugdkerk 
kerstkaarten gemaakt. 
Met veel creativiteit en enthousisme zijn de 
mooiste creaties ontstaan. 
Deze kaarten zijn bedoeld voor de kerkleden van 
69 jaar en ouder. 
In de hal van de kerk staat staan de kaarten in een 
doosje op achternaam gesorteerd. 
Bent u in de kerk dan mag u uw kaart hieruit 
meenemen. De overige kaarten zullen we, zoveel 
mogelijk, thuisbezorgen. 
Fijne kerstdagen toegewenst. 
 
Nieuws vanuit de kerkrentmeesters 
Giften                                                                                                                                          
Afgelopen week hebben wij een drietal giften mogen ontvangen van € 1.500,=, € 50,=  
en € 100,= ten behoeve van de Kerk. 
Heel hartelijk dank voor deze mooie bedragen. 
 
Herinnering vanuit de kerkrentmeesters 
Binnenkort gaan we het jaar 2024 financieel afsluiten, en dan volgt er in januari weer een 
nieuwe Actie Kerkbalans 2025. 
Van een aantal leden verwachten we nog de gehele of een deel van de toezegging die U 
voor 2024 hebt gedaan. Wilt U dit in uw administratie nakijken, zodat we deze bedragen nog 
kunnen bijschrijven in het jaar 2024. 
Alvast hartelijk dank, namens de kerkrentmeesters. 
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Koffieochtend 
Na een zeer geslaagde koffieochtend vorige week dinsdag, kijken wij 
alvast uit naar de volgende ochtend, zijnde op dinsdag 7 januari 2025. 
Wilt u op deze datum koffie schenken of een invulling geven aan de 
ochtend, graag doorgeven aan de scriba 
(scriba.pkngiessenburg@gmail.com). 
In de hal ligt ook een intekenlijst. 

 
Alpha-cursus 
Onlangs kreeg u een gebedskaartje voor de Alpha cursus mee. We hopen dat er al namen in 
uw gedachten zijn gekomen. Neem de komende weken de tijd om diegene uit te nodigen. De 
uitnodigingen liggen op de tafel in de hal van de kerk. Eventueel kan het Alpha team helpen 
bij het uitnodigen. Of denkt u dat is wel wat voor mij om deze cursus te volgen. Kijk voor 
meer informatie en verhalen van Alpha-deelnemers op www.alphacursus.nl . Neem voor 
aanmelden of hulp bij uitnodigen/informatie contact op met Hans v/d Meij (06-53353124) of 
Bert Rijneveld (06-51521771). 
Zoals eerder vermeld start vanaf 13 januari de Alpha cursus. Omdat de cursisten graag 
vooraf met elkaar de maaltijd zouden willen gebruiken zijn wij op zoek naar mensen die 
alleen of gezamenlijk met anderen voor een eenvoudige maaltijd (twee gangen) kunnen 
zorgen. Afgelopen seizoen is dit met een mooie groep dames en heren uit de gezamenlijke 4 
kerken gedaan, waarvoor dank. We zijn dan ook dankbaar dat nieuwe kokers zich hebben 
gemeld voor dit seizoen, welkom. Het zou heel fijn zijn als we nog meer mensen aan de 
groep kunnen toevoegen. Als de groep wat groter is komt iedereen maar  1 of 2 keer aan de 
beurt. Ook mensen die anderszins willen helpen, bijvoorbeeld door de vaat te doen en/of 
opruimen zijn welkom. Of wellicht wil je met iemand samen of met een groepje een keer 
invullen, alles is mogelijk. Kosten zijn uiteraard te declareren bij de commissie. Voor vragen 
en aanmelding kunt u/jij terecht bij Anja Vink (coördinator 06-24666193) of Hans v/d Meij 
(06-53353124) of Bert Rijneveld (06-51521771). Iedereen van harte welkom. 

 
 
-Giften/collecte  
U kunt uw gaven via de QR code geven.  
Gebruik hiervoor de app.  
 
 
 
Data ter herinnering 
24 december ’24  kerstnachtdienst in de Maranathakerk  
25 december ’24  kerstviering en Heilige Doop  
27 december   maandafsluiting Bredero’s Hof door dhr. J. den Toom 
7 januari    koffieochtend 
 
De volgende nieuwsbrief komt uit in het weekend van zondag 22 december. Kopij voor de 
Nieuwsbrief vóór donderdag 19 december 20.00 uur inleveren bij de makers van de 
nieuwsbrief. E-mail: Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com data ter herinnering 
  

mailto:scriba.pkngiessenburg@gmail.com
http://www.alphacursus.nl/
mailto:Nieuwsbrief.Maranathakerk@gmail.com
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Liturgie kerstnachtdienst in de Maranathakerk om 21.30  
 
Voorganger    ds. J. Holtslag  
Muzikale medewerking  Da Capo 
    Arie Buizert (organist) 
 
 
 
 
 
 
-Muziek Da Capo 
 
-Welkom 
 
-Zingen Komt allen tezamen lied 477/gezang 138 
 
-Stil gebed, votum en groet 
 
-Zingen Nu zijt wellekome Lied 476/gezang 145 
 
-Gebed 
 
-Zingen: gezang 143 - Stille Nacht 
 
-Schriftlezing: Ruth 4:14-22 door Monic Slingeland 
 
-Muzikaal intermezzo Da Capo / Scott 
 
-Schriftlezing (Lukas 2:1-20) 
 
-Zingen Eer zij God in onze dagen lied 487/gezang 134 
 
-Preek – Van wie ben je er eentje 
 
-Zingen Hoor de engelen zingen de eer Lied 481/gezang 135 
 
-Dankgebed 
 
-Toelichting collecte door diaken – Kindslavernij Ethiopië Woord & Daad 
Traditioneel collecteren we met Kerst voor kinderen in nood. Vanavond collecteren wij voor 
een project van Woord en Daad tegen kinderarbeid in Ethiopië. Dit project zet zich in om 
kinderen te bevrijden van kinderarbeid en hen toegang te geven tot onderwijs en een veilige 
toekomst. Door middel van educatie, voorlichting en ondersteuning aan gezinnen, helpt dit 
project kinderen hun rechten te waarborgen en hun dromen na te jagen. Uw donatie zorgt 
voor boeken, schoolmateriaal en essentiële ondersteuning om kinderarbeid te voorkomen. 
Samen maken we een verschil en bouwen we aan een betere toekomst voor de kinderen 
van Ethiopië. Elke bijdrage telt en geeft een kind kans op een zorgeloze jeugd. Helpt u 
mee?  Voor meer informatie verwijzen we u naar de website van Woord & Daad 
 
-Slotlied Ere zij God 
 
-Zegen. 
  

https://www.woordendaad.nl/project/stop-kindslavernij-in-ethiopie/
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Liturgie 1e kerstdag 
In deze dienst mag de Heilige Doop worden bediend aan  
 
Leendert Martinus Anne van Tuijl, 
 
zoon van Robert en Danielle van Tuijl, geboren 11 oktober 2024 
 
Voorganger:    ds. Egbert Egberts 
(Ontmoetingskerk Rijssen) 
Ouderling van dienst:  Johan van Berkel 
Organist:   Adam de Goei 
Muzikale medewerking:  Floor de Pater en Rens Klop 
 
9.20u: 2 videoclips op de beamer: 
 
Op de beamer: Make soms noise kids ‘Licht’ (4:12) 
LICHT // Officiële videoclip // Themasong #LICHT campagne - YouTube 
 
Op de beamer: Lauren Daigle ‘Light of the World (Chrismas Story)’ (4:12) 
Light of The World - Lauren Daigle (Christmas story) - YouTube 
 
9.30u: Zingen Lied 477: 1. 
 
-Welkom en mededelingen en aansteken van de kaars 
 
-Zingen staande: Lied 477: 2. 
 
Gebedsstilte – aanvangswoorden en groet 
 
-Zingen staande: Lied 477: 3. 
 
Anne van Tuijl zal de kerk worden binnengedragen,  
ondertussen zingen we uit: Geroepen om te zingen, lied 79: 1-2 en 3 
Verbonden met vader en moeder,  
natuurlijk het meest met die twee,  
maar ook met de andere mensen  
vier jij hier dit feest met ons mee.  
Refrein:  Je hebt al een naam,  

maar je krijgt er één bij op dit feest  
want jij wordt gedoopt in de naam van de Vader,  
de Zoon en de Heilige Geest.  

 
Nu mag je gaan leven met mensen  
verbonden in liefde en trouw  
omdat zij vandaag bij dit dopen  
Gods Naam legden naast die van jou.  
Refrein:  
 
Je bent een begrip aan het worden  
steeds meer mensen noemen je naam;  
ook God begint jouw naam te roepen  
en dus zijn wij hier nu tezaam.  
Refrein:  
 
 
-Uitleg bij de doop 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iRb5C2taYAI
https://www.youtube.com/watch?v=Z4nvVw8z6K8
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-Robert en Danielle leggen de doopgelofte af: 
 
‘Geloof je in God de Vader, onze Schepper en Verlosser? 
Geloof je in Jezus Christus, Zijn Zoon, onze gekruisigde en opgestane Heer? 
Geloof je in de Heilige Geest, die ons leven vernieuwt? 
Verlangt je, dat je kind gedoopt wordt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige 
Geest? 
Beloof je je kind voor te gaan op de weg die de Heer ons gewezen heeft?’ 
 
-Bediening van de H. Doop aan Leendert Martinus Anne van Tuijl 
 
We zingen staande uit Geroepen om te zingen lied 79 vers 4.  
Nu mag je gaan leven met mensen  
verbonden in liefde en trouw  
omdat zij vandaag bij dit dopen  
Gods Naam legden naast die van jou. 
Refrein:  Je hebt al een naam,  

maar je kreeg er één bij op dit feest  
want jij werd gedoopt in de naam van de Vader,  
de Zoon en de Heilige Geest 

 
-Gebed 
 
We zingen (Sela) 
https://musescore.com/user/16167851/scores/8946914 
 
In de kerstnacht boven Bethlehem, 
sprak een engel uit de hemel. 
En hij maakte daar goed nieuws bekend: 
God is hier, zijn naam is Jezus! 
En opeens was daar een eng’lenmacht. 
Een hemels leger prees de schepper. 
 
Ere zij God, hoog in de hemel. 
Vrede hier op aarde. 
Laat ons zingen door de eeuwen, 
engelen en mensen samen. 
 
Laat de vreugde van de engelen 
ons vandaag opnieuw omgeven. 
Laat de echo van hun lofgezang 
blijven klinken in ons leven. 
Dat het hemels lied van toen die nacht 
overal nog is te horen! 
 
Ere zij God, hoog in de hemel. 
Vrede hier op aarde. 
Laat ons zingen door de eeuwen, 
engelen en mensen samen.      
 
Is er iets of iemand ooit te klein 
voor de God, die zelf een kind werd? 
Hij kwam ook voor jou en zelfs voor mij. 
God werd mens tussen de mensen. 
 
Wat een wonder dat God met ons is! 
Liefde kent bij hem geen grenzen. 

https://musescore.com/user/16167851/scores/8946914
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Ere zij God, hoog in de hemel. 
Vrede hier op aarde. 
Laat ons zingen door de eeuwen, 
engelen en mensen samen. 
 
-De kinderen mogen naar hun nevendiensten gaan 
 
-Schriftlezing: Lukas 2: 1 t/m 7 (NBV2021) 
 
-Zingen; Lied 486:1 en 4 (Midden in de winternacht) 
 
-Schriftlezing: Joh.1: 1 t/m 5 
 
-Zingen: Lied 483: 1.2.3. (Stille Nacht) 
 
-Overdenking: ‘Antwoord op ons hopen’ 
 
-Zingen Hemelhoog 122: 1.2.3.4. 
 
-De kinderen komen terug uit de nevendiensten 
 
- Zingen: Vrolijk kerstfeest iedereen’  
https://musescore.com/user/14100181/scores/8922507 
 
-Voorbede en dankgebed – Onze Vader 
 
-Toelichting op de collecte  
Kerk in Actie: kinderen in de knel Oekraïne 
Traditioneel collecteren we met Kerst voor kinderen in nood; vandaag voor de kinderen in 
Oekraïne. Bijna elk kind daar is getroffen door de oorlog, maar de veerkracht van de mensen 
is bewonderenswaardig. Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in 
Actie landelijk hulp bieden. Ze creëren veilige speelplekken en bieden psychosociale hulp 
voor kinderen. Oekraïense gezinnen ontvangen voedsel- en zadenpakketten en kunnen op 
mobiele locaties in getroffen steden opwarmen en hun verhaal delen. Daarnaast helpt Kerk 
in Actie bij het herstel van kapotgebombardeerde schoolgebouwen, zodat kinderen kunnen 
blijven leren. Met uw bijdrage aan de collecte helpt u kinderen in Oekraïne de oorlog door. 
Mogen we op uw warme hulp rekenen? 
Kijk voor meer informatie op de website van Kerk in Actie 
 
De tweede collecte is voor de kerk en voor de derde collecte vragen wij uw bijdrage voor het 
Onderhoudsfonds. 
 
-Slotlied: Lied: 481 
 
Zegen, geen gezongen ‘amen’ 
 
Zingen staande ‘Ere zij God’ 
 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/collecterooster/collecte-kerk-in-actie-2024-kinderen-in-de-knel-kerstcollecte/

